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WELKOM in de Buitengaander 

Iedereen is welkom  
Kom langs of huur een kraampje voor € 10,- 
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Westerhovens winkeltje 
 

Westerhovens Blond Bierpakket € 20,- 

 
 

 
 
 
 
 

 
Vrienden van Dommelsch 
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November 2024 

 

Activiteitenkalender Buitengaander-KBO  
 

maandag 04 – 11 – 18 – 25  

09.30 – 10.30 Meer bewegen voor ouderen (KBO) 

maandag 04 – 11 – 18 – 25  

13.30 – 16.30 Kaarten en biljarten (KBO) 

maandag 04 – 11 – 18 – 25  

13:15 – 15:15 Beeldhouwen 

maandag 04 – 11 – 18 – 25  

13.30 – 15:00 Zin in zingen 

maandag 04 – 11 – 18 – 25  

15:00 – 16:00 Saxofoon 

maandag 04 – 11 – 18 – 25  

20.00 – 22.00 Zanggroep Kloos 

maandag 11 – 25  

19:30 – 22.00 Teutenkoor 

maandag 18 

20:00 – 22.00 EHBO 

 

dinsdag 05 – 12 – 19 - 26 

09:00 – 11.30 Born Art 

dinsdag 05 – 12 – 19 - 26 

09.30 – 11.00 Klik en Tik 

dinsdag 05 – 12 – 19 - 26 

09.30 – 12.00 Dagbesteding 

dinsdag 05 – 12 – 19 - 26 

13.00 – 16.30 Koersbal (KBO) 

dinsdag 05 – 12 – 19 - 26 

10.30 – 11.30 Volksdansen (KBO) 

dinsdag 05 – 12 – 19 - 26 

13:15 – 15:15 Beeldhouwen 

dinsdag 05 – 12 – 19 - 26 

18:30 – 20:30 Dansgarde 

dinsdag 05 – 12 – 19 - 26 

18:00 – 22.30 Fanfare 
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woensdag 06 – 13 – 20- 27 

08.50 – 09.50 Meer bewegen voor ouderen/volksdansen (KBO) 

woensdag 06 – 13 – 20- 27 

09:15  – 11:30 Beeldhouwen  

woensdag 06 – 13 – 20 - 27 

13.30 – 16.30 Biljarten en kaarten 

woensdag 06  

13:30 – 16:30 Kienen (KBO) 

woensdag 06 – 13 – 20 - 27 

19.30 – 22.30 Bridge 

woensdag 06 – 13 – 20 - 27 

13.30 – 16.00 Toneel  

woensdag 06 – 13 – 20- 27 

19:00 – 22:30 Reiki   

 

donderdag 07 - 21 

13.30 – 16.30 Handwerkgroepje (KBO) 

donderdag 13 - 28 

11:00  Wandelclub 

donderdag 28  

10:30 – 12:00 Koffie café  

donderdag 07 - 21 

19:30 – 22:00 Born Art  

 

vrijdag 01 – 08 – 15 – 22 - 29 

9.30 – 12.00 Dagbesteding 

vrijdag 01 -08 – 15 – 22 - 29 

09:15 – 10:30 Schilderen 

vrijdag 01- 08- 15 – 22 - 29 

15:00 – 20:00 Backstage 

vrijdag 29 

13.30 Vergaren van de MikMak 
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Overige activiteiten in de Buitengaander 
 

Vr–01 - Trick or treat! Durf jij het aan? Halloween We-meet 

Za–02 - Dansavond - 19.00 - 24.00 

 

Zo - 03 - Creatief Markt in De Buitengaander  

Zo - 17 - Dining with the Stars 

 

Zangroep Kloos - Een onvergetelijk avondje met diverse 

gastoptredens en een heerlijk verrassingsdiner. 

De kaartjes zijn al helemaal uitverkocht! 

 

Vr 29 & Za 30 - Themaconcert Fanfare Irene. - 20:00 uur. 

 

Programma KBO 

Donderdag 14 November : Modeshow KBO 

 

 

WWW.BUITENGAANDER.NL 

Heb je ideeën voor de Buitengaander meld het ons dan via: 

info@buitengaander.nl 

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes! 

  

http://www.buitengaander.nl/
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Team Westerhoven  wint het 
koersbaltoernooi Hapert. 

 

Westerhoven heeft op zaterdag 5 oktober het koersbaltoernooi in 

Hapert gewonnen.  

Het  toernooi is een begrip 

in de Kempen dat  altijd op 

de eerste zaterdag van 

oktober wordt gespeeld . 

Dit jaar bestond het 

koersbaltoernooi 30 jaar. 

Ooit begonnen in 1994  op 

de Donksbergen en later 

verhuisd naar Hapert. 

In totaal namen 12 teams  

uit verschillende Kempen 

gemeentes  deel aan het 

toernooi. 

Het was Westerhoven die 

aan het eind van de dag 

met de wisseltrofee naar huis ging. 

 

 
 

Bedankje Rabo ClubSupport   
  
Vanaf 2 september t/m 24 september 

2024 heeft u kunnen stemmen op de 

Rabo ClubSupport en kon u een stem 

uitbrengen voor de MikMak. Dat heeft 

ons het volgende resultaat opgeleverd: 
De MikMak heeft hiervoor een mooi 

bedrag van € 286,80 ontvangen. 

 

Langs deze weg willen we iedereen, die 

gestemd heeft op de MikMak, hartelijk 

bedanken voor de support. 

Onze dank gaat ook uit naar de Rabobank, die het mogelijk heeft 

gemaakt om de MikMak te steunen. Het MikMak-team. 

Team Westerhoven.  

Truus Kwinten ontbreekt op de foto 
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De donkere dagen zijn er weer 
 

We moeten weer wennen aan het eerder donker worden ’s avonds, zeker 
nadat de klok weer verzet is naar de wintertijd. 
Ik verbaas me regelmatig over hoeveel mensen ik tegenkom die op de fiets 
zitten zonder licht aan. 
Laatst liep ik in de Dorpstraat en kwam ik op een kort stukje 9 fietsers tegen, 
waarvan 8 zonder licht. 
Dit waren echt niet allemaal jongeren, maar b.v. ook een gezin met 2 
kinderen en dus geen van vieren 
licht aan. 
Nu lijkt de straatverlichting in de 
Dorpstraat op mooie, ouderwetse 
lantaarns, maar veel licht geven doet 
het niet. 
Zeker vanaf de Buitengaander 
richting Provinciale weg zit deze ook 
nog wat verstopt in de boomtakken.  
Bezoekers van de Buitengaander en 
horeca gebruiken dit stukje straat 
natuurlijk vaak.   
 
Toen de fietsverlichting op batterijen er nog niet was en je dus extra kracht 
moest zetten vanwege die dynamo was het natuurlijk wel eens verleidelijk 
om je licht niet aan te zetten. 
Ook zat er weleens een draadje los, het fietslampje ging kapot of er was iets 
mis met de dynamo. 
Nu kan er hoogstens eenmaal per jaar de batterij leeg zijn en met een 
voorraadje thuis, kan dat weer zo verholpen zijn. Bovendien: voor nog geen 2 
euro heb je een los noodlampje dat je aan de kleding of fiets kunt klemmen. 
 
Ik heb het misschien mis, maar ik heb de indruk dat meisjes toch vaker de 
fietsverlichting aan hebben dan jongens. Ook die donkere kleding van 
tegenwoordig met capuchons en hoodies maakt je behoorlijk onzichtbaar 
zonder verlichting op de fiets. 
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Ook voetgangers zijn vaak slecht zichtbaar. Sommige wandelaars hebben een 
reflecterend vestje aan en bij de hondenbezitters is de hond regelmatig beter 
verlicht dan het baasje. 
 
De kans op een boete voor het fietsen zonder licht is natuurlijk niet groot, 
maar als fietser ben je natuurlijk wel heel kwetsbaar.  De boete is trouwens 
70 euro, en dan de administratiekosten nog. 
Dit geldt trouwens ook voor knipperende of gekleurde lampen. 
Kan ik meteen even zeggen dat ik voor het eerst in tientallen jaren ook weer 
een bekeuring heb gekregen. 
Mijn parkeerschijf vergeten op het dashboard van de auto te leggen en dat is 
me toch duur! 
 
Dus probeer allemaal het verkeer zo veilig mogelijk te houden, of je nu te 
voet, op de fiets, auto of brommer bent! 
 
Tot slot nog een paar (leuke) uitspraken: 
   Een fiets gaat langzaam, maar toch nog vaak 
te hard. 
   Een 2e handsfiets zeurt niet over de 
prestaties van de vorige eigenaar. 
   De heer in het verkeer is vaker een vrouw. 
 
F.V. 
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Foto-expositie fotoclub De Verbeelding 
 

Op zaterdag 26 oktober en zondag 27 oktober exposeert een 

vijftiental leden van de fotoclub uit Westerhoven haar fotografisch 

werk. Na een paar jaar samen bezig zijn met fotograferen van 

diverse onderwerpen, experimenteren, foto-uitstapjes en foto’s 

bespreken laten ze de resultaten zien van hun mooiste foto’s in 

ontmoetingscentrum “De Buitengaander” aan de Dorpsstraat in 

Westerhoven. 

Er worden zo’n tachtig foto’s getoond. Tevens is er een doorlopende 

beamerpresentatie. In de foyer hangen foto’s met diverse thema’s 

waar ze afgelopen  jaren aan gewerkt hebben. Omdat een aantal 

leden zich heeft bezig gehouden met portretfotografie is er voor de 

bezoekers ook de gelegenheid zich (gratis) te laten portretteren 

zodat ze de oefeningen in praktijk kunnen brengen. 

 

U bent welkom op zaterdag 26 oktober van 13.00 uur tot 17.00 uur 

en op zondag 27 oktober van 

11.00 uur tot 16.00 uur. 

Toegang is gratis. 

 

Ook kan men informatie 

krijgen over deelname aan 

onze fotoclub. 

Locatie: Dorpsstraat 9 in 

Westerhoven. 
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IVN Publiekswandeling in oud Aalst 
 

IVN gidsen houden op zondag 10 november om 14 uur een cultuur-

historische natuurwandeling door oud Aalst. We vertrekken bij het 

kunstwerk “Het opengeslagen Boek” bij de kruising De Leesakker 

met de Raadhuisstraat postcode 5582 ZB in kerkdorp Aalst. Het 

thema is “Het ontstaan van een dorp aan de Tongelreep”. Tijdens 

de wandeling vertellen we over historische plekken, een 

archeologische opgraving en het verplaatsen van de dorpskern van 

Aalst in het verleden. De beltmolen die vroeger af en toe “voor de 

prins draaide”.  Wandelend door De Voldijn lopen we langs oude 

langgevelboerderijen naar de Leemerhoef, door park Diepenvoorde 

met de meanderende Tongelreep. De natuur wordt hier beheerd 

door Schotse Hooglanders. Een prachtig gebied vol leven. Hierna 

lopen we terug via Huize Schoonoord  en oude industrie zoals: 

Simplex speelgoedfabriek, De wasblekerij van de kaarsenfabriek 

van Koster Keunen etc. 

Iedereen is van harte welkom, de wandeling is gratis en duurt 

ongeveer 2 uur. Trek wel stevige wandelschoenen aan want het kan 

modderig zijn. 
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Wie wordt de nieuwe Prins(es)  
van Koffiegat? 

  

Beste Koffieleuters en Koffieleuterinnekes, 

 

Op zaterdag 16 november wordt in café t Wapen de nieuwe Prins 

van Koffiegat onthuld. Wie wordt er dit jaar op een ludieke manier 

gepresenteerd als heerser over Koffiegat? Of gaan we weer een 

Prinsenpaar krijgen dat regeert over Koffiegat? En misschien krijgen 

we wel een Prinses die de scepter zwaait over alle Koffieleuters en 

Koffieleuterinnekes!  

 

De commissie heeft zoals gebruikelijk weer een verrassende 

bekendmaking op poten gezet, waarbij het tot het laatste moment 

spannend blijft wie er zich de nieuwe heerser van Koffiegat mag 

noemen. Er wordt al volop geraden en gespeculeerd wie het dan 

toch zal zijn.  

Daarom zien wij jullie allen dan ook graag tijdens deze avond, om 

de onthulling van dit geheim mee te maken. Dus graag tot  

 

zaterdag 16 november vanaf 20.30 uur in café t Wapen 

 

Prinsverschijnings commissie 

carnavalsstichting de Koffieleuters 
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Wie worden de nieuwe Jeugdprins  
en Jeugdprinses van Koffiegat? 

 

Op zaterdagavond 16 november worden er in Koffiegat een nieuwe 

Jeugdprins en Jeugdprinses gepresenteerd.   

Aan het begin van deze avond weet nog 

helemaal niemand wie de nieuwe heersers van 

het Koffiegats jeugdcarnaval zullen zijn. De 

commissie is al volop bezig om er weer een 

strijdlustige avond van te maken. Het zal de 

kandidaten niet zomaar vanzelf komen 

aanwaaien. Ze zullen zich er voor de volle 

100% moeten inzetten. De spanning zal onder 

de kids te snijden zijn. Nadat de jongens en 

meiden een aantal ludieke opdrachten hebben uitgevoerd wordt pas 

bekend wie de nieuwe Jeugdprins en Jeugdprinses van Koffiegat is 

geworden. Hoe en wat houden we nog strikt geheim, maar dat het 

spannend wordt, daar is geen twijfel over mogelijk. 

Daarom nodigen wij iedereen, ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s 

en wie wil,  van harte uit om de kinderen te komen aanmoedigen en 

om mee te genieten van deze geweldige avond. 

Uiteraard worden tenslotte de nieuwe heersers met hun voltallige 

Jeugdraad de Pagatters aan u voorgesteld. 

Wij zien jullie allemaal graag 

 

zaterdag 16 november om 19 uur in café t Wapen 

 

commissie Jeugdraad 

carnavalsstichting de Koffieleuters 
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KOFFIEGATSE ZITTINGAVONDEN 2025 
 

Als ik ’s avonds samen met mijn teckeltje het laatste rondje van de 

dag doe hoor en zie op menig zolderkamertje, verlichte garage of 

gewoon in ‘n keuken een ongebreidelde bedrijvigheid. 

Ik hoor de beste fabulanten van koffiegat de meest onzinnige onzin 

op papier zetten om te komen tot een geweldige buut. 

Ik zie ontstellend dikbuikige mensen een act oefenen die tijdens de 

zitting van 2025, hopelijk tot uw aller hilariteit, misschien wel zal 

gaan lukken.Ik hoor zoetgevooisde stemmen, die door een dirigent 

samengesmeed worden tot een redelijk acceptabel geheel. 

Uiteraard is het op diverse momenten van de avond genieten van 

de geweldige en creatieve optredens van onze eigenste koffiegatse 

Dansgarde 

Kortom alle artiesten zijn druk in de weer om de koffiegatse zitting 

van 2025 tot wederom een succesvolle editie te laten worden. 

Deze geweldige Koffiegatse 

Zittingavonden zijn op: 

• Zaterdag 18 januari 

• Vrijdag   24  januari 

• Zaterdag 25 januari 

Ondanks de nog steeds heersende inflatie zijn wij er in geslaagd om 

de prijs van de kaartjes ook dit jaar niet te verhogen en bieden we 

de kaartjes aan voor hetzelfde bedrag als vorig jaar. 

(voor info over de prijs zie www.dekoffieleuters.nl)  

De kaartjes voor deze geweldige Koffiegatse Zittingavonden zijn te 

bestellen op www.dekoffieleuters.nl 

De voorverkoop van de kaartjes start op 11-11 2024 om 

11.11 uur. 

De Koffieleuters. 

http://www.dekoffieleuters.nl/
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Oud Westerhovens nieuws. 
 

Marketing voor een wonderbalsem. 

 

Het is inmiddels herfst en met de winter in aantocht, de naderende 

periode van wie weet opspelende kwaaltjes zoals wintertenen, 

gesprongen lippen, kloven, droge huid en andere ongemakken. 

Deze kwaaltjes zijn van alle tijden en daar wil men snel van af. 

Sinds mensenheugenis smeren we met zijn allen onze huid vol met 

o.a. vaseline, uierzalf, zinkzalf, wolvet, trekzalf en nog tal van 

andere onderhoudende en geneeskrachtige smeersels.  

Producten aan de man of vrouw brengen is een vak apart, hoe deed 

men dat in vroegere tijden? 

In een kleine gemeenschap was mond op mond reclame een prima 

middel. Venters trokken met hun waren van deur naar deur. Verder 

werden door sommige ondernemers advertenties geplaatst in de 

div. kranten. En niet te vergeten de prachtige geëmailleerde borden 

die bij verschillende grutters aan de gevel hingen. Deze emaille 

reclame borden, inmiddels een collecters item, gingen jarenlang 

mee, marketing was indertijd heel wat minder vluchtig. Adverteren 

kost geld, in 1909 kreeg je één regel tekst in de krant voor circa 25 

cent. 

 

-Joseph van den Dungen, gehuwd met Maria Adriaans en zijn 

zwager Johannes Cornelis Adriaans gebruikten een balsem waar ze 

beiden zeer content over waren, zo volgens de marketing van de 

wonderbalsem. De balsem zou helpen voor uiteenlopende kwalen. 

Verkrijgbaar bij apotheker en drogist. 

 

Advertentie 17 januari 1909 in o.a. de Purmerender Courant. 

(Letterlijk citaat). 

..... De heer Jos van den Dungen Adriaans, koopman te 

Westerhoven N.B. heeft den ouderdom van 32 jaren en leed, 

niettegenstaande zijn betrekkelijk jonge leeftijd, al meer dan 5 

jaren aan vreeselijke rheumathiek in de beenen. De pijnen waren 
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zoo erg, dat ik bijna niet meer kon 

loopen, zeide de heer van den Dungen 

ons, en mijne beenen waren zoo zwak 

geworden en deden mij zulk een pijn, 

dat ik niet dan met de grootste moeite 

en pijnen mijne beenen kon opheffen. 

Bij vochtig weer schreeuwde ik het uit 

van de pijn. Ik werd bleek en mager 

en mijn eetlust was gering. Meermalen 

had ik last van hoofdpijn en ik voelde 

mij uitgeput. Hoewel ik vele 

geneesmiddelen gebruikte, hielp mij er 

geen een. Mijne vrouw ried mij aan 

eens een proef te nemen met den 

Kloosterbalsem Klooster Sancta Paulo. 

Dit deed ik en reeds na het gebruik van het eerste potje gevoelde ik 

mij veel beter. De reumathiek begon langzamerhand te verdwijnen 

en ik kon weer met smaak mijn voedsel gebruiken, ook de 

hoofdpijnen waren niet meer zoo erg als vroeger. Ik heb in geheel 2 

potjes van 35 cent opgewreven en was toen genezen. Ik kan thans 

met mijne beenen die zo stijf waren, doen wat ik wil. Ik ben 

gezond, opgeruimd en zoo levenslustig als het maar kan zijn. Het 

staat u geheel vrij mijn getuigenis te gebruiken voor andere lijders. 

Let op! Alleen de echte Kloosterbalsem geneest, deze is kenbaar 

aan een roodenband om den pot. Etc. 

 

-In een andere advertentie van Kloosterbalsem ging het verhaal 

over zijn zwager Johannes Cornelis Adriaans die de balsem met 

goed resultaat gebruikte voor zijn gewonde hand. 1908/1909 De 

advertenties werden geplaatst in tal van kranten, verspreid over het 

hele land. 

Josephes van den Dungen runde in Westerhoven zelf een winkel. Hij 

kwam in Borkel en Schaft ter wereld, huwde in 1901 met de 

Westerhovense Maria Adriaans. Zijn beroep was koopman en het 

jonge paar heeft na hun huwelijk voor een korte periode in Mülheim 
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gewoond. Daar werden hun eerste kinderen geboren. Vanaf circa 

1906 woonde het paar in Westerhoven. 

Van den Dungen die zijn winkel destijds op Loveren (heden 19) 

bestierde had het potje Kloosterbalsem in zijn assortiment. Daar 

had zijn zwager Adriaans het wondermiddel dan ook gehaald. 

 

Hoe dan ook beide mannen voelden zich na gebruik van 

Kloosterbalsem, zo volgens de advertentie weer geheel content met 

hun gezondheid. 

Niks is zo fijn als gezond van lijf en leden zijn, en dat is van alle 

tijden. 

 

Francien Moors. 
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Nieuws van Fanfare Irene 
 

Zondag 10 november 

Uitwisselingsconcert leerlingen Fanfare 

Irene en Harmonie Juliana 

Op zondag 10 november is er een 

uitwisselingsconcert van de leerlingen van 

Fanfare Irene uit Westerhoven en Harmonie 

Juliana uit Waalre. Vanuit Westerhoven 

nemen leerlingenorkest That’s IT, 

beginnersorkest Just Be en de 

slagwerkleerlingen deel; vanuit Waalre het 

leerlingenorkest en de jeugdslagwerkgroep. Elk orkest zal ongeveer 

30 minuten optreden. U bent van harte uitgenodigd om te komen 

luisteren op zaterdag 10 november om 14.30 uur in De 

Buitengaander in Westerhoven. De toegang is gratis. 

 

Woensdag 13 november 

Uitwisselingsconcert Muziekvereniging Sint Willibrordus en 

Fanfare Irene  

Graag nodigen wij u uit voor het uitwisselingsconcert van 

muziekvereniging Sint Willibrordus uit Casteren en Fanfare Irene uit 

Westerhoven. Beide verenigingen zullen een programma van 

ongeveer 45 minuten spelen en we zouden het erg leuk vinden als u 

naar ons komt luisteren. Het concert vindt plaats op woensdag 13 

november om 20.00 uur in gemeenschapshuis Den Aord, Kerkstraat 

33 in Casteren. De toegang is gratis. 

 

29 en 30 november 

Fanfare Irene neemt u mee op een muzikaal avontuur! 

Nog even en dan is het weer zover: de jaarlijkse themaconcerten 

van concertband Irene en slagwerkgroep Beat ID. Onder de titel On 

fire! nemen wij u mee op een avontuurlijke muzikale reis.   

 

We gaan op bezoek in donker Afrika, spelen uitdagende Ierse 

volksmuziek, gaan op pad met Kuifje en verlaten zelfs onze planeet 

om diep de ruimte in te gaan. Het belooft een afwisselende en 

spetterende avond te worden! Vocalgroup StringZ is dit jaar onze 

gast en samen (maar ook apart) zullen wij prachtige nummers ten 

gehore brengen.  
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Zin een avontuurlijke, muzikale ervaring waar de vonken van 

afspatten? Nodig vrienden en familie uit en kom heerlijk genieten 

van On fire! 

 

On fire! vindt plaats op 29 en 30 november om 20.00 uur in De 

Buitengaander in Westerhoven. Kaarten kosten € 12,50 en zijn in de 

voorverkoop verkrijgbaar op dinsdag 5-12-19 november van 19.00 

tot 20.00 uur in De Buitengaander. Telefonisch reserveren kan ook 

via 06-13.51.90.06. 

 

Bedankt! 

Dank aan iedereen die op ons gestemd heeft tijdens de 

RaboClupSupport-actie! 
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Frans Hoppenbrouwers, dichter, schrijver 
en Westerhovenaar nr. 5 

 

De woordkunstenaar Frans Hoppenbrouwers legde zijn creaties vast 

in vele genres. Uit zijn pen vloeiden eenendertig dichtbundels, 

zestien hoorspelen, zes romans , een boek over Kempische planten 

met tekeningen van zijn vrouw Roos, veel kinderrijmpjes, ontelbare 

bijdragen in tijdschriften en boeken. Een beroep op zijn talenten 

kwam van alle kanten voor bepaalde gelegenheden zoals voor 

bidprentjes. Tot mijn verbazing kwam ik een gedichtje tegen op de 

poort van het kasteel in Wychen en een tekst van hem op een plaat 

van troubadour Miel Cools. Enkele “producten” met wortels uit 

Westerhoven passen in deze MikMak. 

 

Allereerst over de plek die nu Het wapen van Westerhoven heet en 

gepubliceerd in Tusse de haai en d’ekker.  

 

Sondagssmèreges bè Hein Schèl 

oefende d’n doel, 

kèke, ge kent dè wèlmee 

zó’n hil schif moel 

 

Nao ’t schiéte wier d’r gáuw 

’n borreltje gevat 

tege de hit of tege de kóu, 

ès g’t mér één had.  

 

De dichter schreef veel gedichten over zijn directe familieleden zoals 

zijn moeder, “die heb ik weerloos liefgehad”, zijn vader van wie hij 

alles leerde over vogels en planten, aan zijn overleden broer Jan 

met wie hij veel optrok wijdde hij een hele dichtbundel. In het 

volgende vers bedoelt de dichter met het eerste woord  “We” 

waarschijnlijk zichzelf en zijn eerste liefde mee. Over haar en hem 

schreef hij ook een gedicht toen ze een hele avond op één van de 

brugleuningen aan de Borkelse dijk zaten. Maar nu lezen wat ze uit 

het dorp hoorden : 

We maakten fluitjes 

van het jonge koren, 

we lagen dromend 

tussen geurend kruid 
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En in de verte 

was het dorp te horen, 

om lief en leed 

werd daar de klok geluid.  
Frans Hoppenbrouwers 

 

Op de vrije woensdagmiddagen hebben de jongens van Jan 

Hoppenbrouwers heel wat paardenbloemen gestoken voor de 

konijnen van hun vader. In 2004 heeft Gerrit Komrij in zijn bundel 

van Nederlandse Poëzie vier gedichten van Frans Hoppenbrouwers 

opgenomen. Daar was hij heel fier op. Eén ervan was een vers van 

slechts vier regels maar wel krachtig en geladen met tegenstrijdige 

gevoelens. En dan te weten dat het gedicht komt uit zijn 

dichtbundel: Kinderen van de keerzijde, dat handelt over kinderen 

uit een internaat. 

 

Geen tijd 

Mijn vader fokt konijnen, 

daar wint hij prijzen mee. 

Ik moest dus maar verdwijnen: 

geen tijd voor alle twee. 
Frans  Hoppenbrouwers  

 

Deze bijdrage is de laatste uit de serie van vijf. Wanneer in 2025 de 

documenten, brieven, foto’s enz.  van 25 jaar geleden naar boven 

komen uit het  Milennium Moment dan zullen we zeker van Frans 

Hoppenbrouwers zijn naamgedicht zien.   

Jac  Adams 

 

 

  

Informatie bord over 

Frans Hoppenbrouwers 

langs de Provinciale weg 
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Mijn eerste Latijnse lessen 
 

 

Mijn eerste Latijnse lessen? Wonderlijk 

genoeg kwamen die vanuit een hoek die je 

absoluut niet verwacht. De docente 

was  "Anna van de Pastoor ". Anna was een 

forse pronte vrouw met een streng gezicht. 

Tegenwoordig zouden we haar de titel van 

pastoraal medewerker meegeven, maar 

vroeger was dat gewoon " de 

pastoorsmeid".  

Natuurlijk woonde Anna ook op de pastorie. 

Aan de linkerkant van de pastorie bereikte 

je, via een eigen voordeur, haar domein. 

Uiteraard was haar belangrijkste taak de 

zorg voor pastoorke Franciscus van der Eerden en al het was 

huishoudelijk werk om de pastorie in tiptop conditie te houden. 

Natuurlijk kende Anna alle Westerhovense mensen. Omgekeerd was 

dat ook het geval, met name als zij de jaarlijkse rondgang door het 

dorp maakte om bij de "beminde parochianen" karbonades en 

eieren op te halen.  

 

Op een morgen werden we ruw uit onze slaap gewekt. Het was 

Anna. Zij staat in onze slaapkamer en schoof de gordijnen open. 

"Opstaan, aankleden en naar de kerk". Straks hoor je wel waarom". 

Beduusd volgden we haar commando's op en zaten nog enigszins 

versuft in de kerkbank ons af te vragen wat er toch aan de hand 

was. Zonder dat we er iets van meekregen was  ‘s nachts ons 

moeder naar het ziekenhuis gebracht. Zij had heftige bloedingen en 

een gescheurde milt. 

 

De burenplicht was in Westerhoven een heilig goed en het sociale 

netwerk werd dus snel geactiveerd. Na de ochtendmis verzorgde 

Anna het ontbijt. 's Middags stond de tafel gedekt bij Driek Aarts, 

de veldwachter. Voor de avondmaaltijd zorgde de buurvrouw, 

moederke Hoppenbrouwers. Net of die met haar gezin van dertien 

kinderen al niet genoeg om handen had. Overbuurvrouw Jo van 

Beek zorgde dat we op tijd weer in bed lagen. 

 

Tekst op tegeltje: 

Ik weet ook niet wat 

hier geschreven staat 
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Maar voor haar aandeel in de burenhulp wou Anna  natuurlijk wel 

een tegenprestatie. Na de ochtendmis nam ze me mee naar haar 

gedeelte van de pastorie. In de grote kale keuken duwde ze mij een 

blauw-paars gekleurde hard kartonnen kaart in de hand. Daarop 

stond - uiteraard in het latijn - alle gebeden die een misdienaar 

moest kennen. Van de "Introitus" tot aan het " Itta mwassa est". 

Haar instructies waren duidelijk en ze duldde geen tegenspraak. " 

Van buiten leren en zaterdag overhoren". Ja, zo ging dat in de jaren 

vijftig van de vorige eeuw. Pedagogiek van de koude grond ten 

voeten uit! 

Het werd een hele toer. Als zesjarige was je al blij dat je al enigszins 

Nederlands kon lezen. Maar latijn? Dat was toch hele andere kost. 

De daaropvolgende zaterdagen waren een beproeving. Ritmisch 

sloeg Anna's hand op de keukentafel bij het hakkelend opdreunen 

van de Latijnse teksten.  

Bij de " mea culpa's" sloeg ze soms zo hard op tafel, 

alsof ze persoonlijk alle zonden van de 

Westerhovense klein gelovigen zou gaan vergeven!  

Hoe leer je op zo'n jonge leeftijd dan latijn? Nou, 

gewoon via de fonetische methode. Je leert gewoon 

alle klankkleuren uit je kop!  

Op een goede zaterdagmorgen, komt ook pastoorke 

van der Eerden Anna's keuken binnen. Glimlachend 

bekijkt hij het bijzondere tafereel. Instemmend 

kniktte hij bij het aanhoren van mijn hakkelende 

Latijnse gebeden. Hij had er alle vertrouwen in, dat 

het in de praktijk steeds beter zou worden.  

Maar theorie alleen was natuurlijk niet genoeg. De 

praktijk van de "dienstverlening" moest uiteraard 

ook worden getest. Dus we gingen oefenen in de 

kerk. Het misboek met de lessenaar moest van de Epistel- naar de 

Evangelie kant en terug werden gedragen. Hoe draag je een 

wijwatervat en hoe reik je de wijwaterkwast aan. Ook het bellen 

met de altaarbel, het schenken van wijn en water en het aansteken 

van het wierookvat. Als alles deugdelijk was gerepeteerd, werd in 

de sacristie een toogje gepast met een bijbehorende superplie. 

De Pastoor was tevreden en de volgende morgen zal de vroegmis 

van zeven uur de ultieme test worden. Een carrière als misdienaar 

gaat beginnen.  

 

De grootste uitdaging was het vroege uur, waarop je uit je warme 
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bedje moet. Een bijkomend voordeel was, dat we nagenoeg recht 

tegenover de kerk woonden. Het lukte zelfs om bij de eerste slag 

van zeven uur van de kerkklok, het bed uit te springen en bij de 

laatste slag van het uur volledig aangekleed in de sacristie te staan. 

Als dat geen toewijding was! 

Vele jaren later zal blijken dat deze tijd als misdienaar in de 

nadagen van "Het Rijke Roomse leven" een hele bijzondere zal 

worden. Maar daarover later meer. 

 

En het latijn? Na het tweede Vaticaanse concilie werd dat uit de 

erediensten geschrapt. Vanaf dan werden in alle missen en 

ceremonies onze moedertaal gebruikt. Toch is het niet nutteloos 

geweest. Immers tijdens de vakanties in Rome en andere mooie 

Italiaanse steden,  kun je de geschiedenis en de functies van alle 

kathedralen, kerken en paleizen toch maar mooi lezen. 

 

Het kan gek lopen, maar in Westerhoven weten ze voor elk 

probleem altijd wel een heel praktische oplossing. Maar ze kennen 

ook de beperkingen van het leven en denken daarom: 

"tempo fugit: carpe diem". 

 

Wim van de Kerkhof. 
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Moppenserie deel 22 
 

Maandag 

Waarom loopt een oen op maandag naast zijn fiets? 

Antwoord: omdat het week-end er op zit!  Ha ha  ha!! 

Tanden 

Japie: waarom huilt je kleine broertje zo? Marietje: 

omdat hij tanden krijgt. Japie: O!! wil hij die dan niet? Ha  ha  ha!! 

Voetbalteam 

Welk voetbalteam eet uitsluitend fast food? Antwoord:  sNACk!! 

Vissen 

Er zijn 72 vissen, eentje verdrinkt er, hoeveel zijn er nog over? 

Antwoord: 72 want vissen kunnen niet verdrinken! Ha  ha  ha!! 

Eerste woordjes 

Een boef komt thuis na een bankoverval. Thuis vertelt zijn vrouw 

hem dat hun kleine zoontje begint te praten. 

De boef vraagt: wat heeft hij gezegd? Papa! Mama!  

Antwoord zijn vrouw: neen, je geld of je leven!   Ha  ha  ha!! 

Jurken 

Drie dames zitten thee te drinken. Ze gaan binnenkort naar een 

gala. ‘Ik doe een rode jurk aan, want mijn man heeft rood haar’ 

zegt de eerste vrouw. ‘Ik doe een zwarte jurk aan, want mijn man 

heeft zwart haar’ zegt de tweede vrouw. ‘O nee’ zegt de derde dame 

verschrikt. ‘Wat is er aan de hand ‘ vragen de andere dames. ‘Nou’ 

zegt de derde dame ‘mijn man is helemaal kaal!  Ha  ha  ha!! 

Geduld  

Wat is het toppunt van geduld?  Antwoord: op je handen gaan staan 

en wachten tot je sokken afzakken   Ha  ha  ha!!  

Wachtwoord 

De vader van Stella komt binnen terwijl ze achter de computer zit.  

Hij ziet een briefje liggen met een heel lang wachtwoord. 

DonaldKatrienDagobertWillyWortel. Vraagt vader: waarom heb je 

zo’n lang wachtwoord?  Stella: omdat er vier karakters in moeten 

zitten!   Ha  ha  ha!! 

Witten 

Karel gaat het plafond witte. Zegt Jessica: moet ik een paar kranten 

op de vloer leggen! Karel: nee hoor, niet nodig ik kan er zo ook wel 

bij!  Ha  ha  ha!! 

 

JB 
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“F.H.M. Schram” 16 juli 1960, deel 10 
 

Oud-burgemeester Van Bokhoven verdween in 

1941 Daarna kwam ik uit bij oud-burgemeester 

Schram. Tussen hem en Van Bokhoven is nog een 

burgemeester W.A van Hoek geweest, doch die is 

maar 1 jaar burgemeester gebleven. Hij overleed 

op 28 jan 1947. Burgemeester Schram zou meer 

dan 25 jaar blijven tot 1 dec 1974. 

 

Maar waarom dan die datum van 16 juli 1960. Wel 

op die dag was hij 12 1/2 jaar burgemeester van 

ons dorp en van Riethoven. Ter gelegenheid 

hiervan werd er een jubileumboekje op A5 

formaat gemaakt, waarbij tal 

van verenigingen genoemd 

waren.  

 

In dit boekje werd 

beschreven:  

Wat had de gemeente 

Westerhoven (en niet alleen 

burgemeester Schram) bereikt 

tussen 1948 en 1960, de jaren 

na de 2e wereldoorlog. Hieronder wat in het 

boekje vermeld stond. 

 

12,5 jaar gemeentebeleid: 

 

Tot 1955 was Westerhoven voor wat de bestrijding en voorkoming 

van branden betreft, volledig aangewezen op de gemeente 

Valkenswaard. Alsdan werd na langdurige onderhandelingen 

goedkeuring verkregen tot het oprichten van een eigen vrijwillige 

brandweer. Het corps bestaat uit 19 man en heeft de beschikking 

over een eigen brandweerauto met motorspuit. 

 

Op het terrein van maatschappelijke en sociale zorg is de stichting 

Sociaal Caritatief Centrum te Bergeyk in onze gemeente werkzaam. 

De zorg voor onze gezinnen is in handen van de Stichting R.K. 

Gezinszorg te Bergeyk. Beide instellingen genieten jaarlijks een 
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belangrijke subsidie van de gemeente. Verder is op dit terrein in 

nauwe samenwerking met genoemde stichtingen werkzaam het 

Burgerlijk Armbestuur, onder voorzitterschap van onze 

burgemeester. 

 

Het Gemeentebestuur prijst zich gelukkig, dat het  medewerking 

heeft kunnen verlenen bij de vestiging van een eigen arts in onze 

gemeente in 1955. Voordien waren de inwoners onzer gemeente 

voor geneeskundige hulp aangewezen op de in Bergeyk praktijk 

uitoefende huisartsen. De wijk- en kraamhulp is toevertrouwd aan 

het wit-gele Kruis te Bergeyk. Deze instelling geniet een jaarlijks 

gemeentesubsidie van f. 1,50 per inwoner. 

Ook is de gemeente aangesloten bij de Districts-Gezondheidsdienst 

te Valkenswaard, terwijl de schooltandverzorging is opgedragen aan 

de Stichting Schooltandverzorging “De Kempen”. Mej. S.Th. 

Vervoort te Bergeyk verleent, in dienst der gemeenten Bergeyk, 

Luyksgestel en Westerhoven, de verloskundige hulp, zulks in nauwe 

samenwerking met de huisartsen. De volksgezondheid werd nog 

bevorderd door het geregelde Bevolkingsonderzoek op T.B.C. en de 

aanleg van een drinkwaterleiding in onze gemeente. Voorts werd in 

1959 een wekelijkse vuilnisophaaldienst ingesteld. 

Op 4 juni j.l. werd het Euro-recreatie-centrum feestelijk geopend. 

Voor nadere bijzonderheden zij verwezen naar het door hun 

ingezonden stuk. 

Wij zijn er van  overtuigd, dat dit relaas zeker niet volledig is 

geweest. 

Het heeft echter slechts de bedoeling gehad om in grote trekken de 

veelomvattende werkzaamheid te schertsen van een 12 1/2 - jarig 

ambtsperiode. 

   

Tot de volgende keer. Dan wordt verteld wie er in het 

gemeentebestuur zaten 

 

Jacques van Veldhoven 
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Gemeente berichten 

Bergeijk kiest voor “Fietscultuur 

Bergeijk”  

Tijdens de raadsvergadering van 3 

oktober 2024 heeft de gemeenteraad 

van Bergeijk gekozen om “Fietscultuur 

Bergeijk”, als nieuwe visie, actief te gaan promoten. Wethouder 

mobiliteit Mathijs Kuijken reageert enthousiast op het positieve 

besluit: "Fietsen is in Bergeijk al een belangrijk onderdeel van onze 

cultuur, maar met deze stap willen we ervoor zorgen dat de fiets hét 

vervoermiddel wordt voor iedereen, van baby tot senior. Dit is goed 

voor onze gezondheid, helpt om onze gemeente goed bereikbaar te 

houden en helpt onze kernen leefbaar te houden." In 2025 wordt 

samen met de gemeenteraad de omvang en inzet voor de komende 

jaren bepaald. Hierin wordt uitgewerkt hoe de nieuwe visie 

uitgevoerd en gecommuniceerd wordt en wat de kosten zijn. 

Waarom een “Fietscultuur Bergeijk”? 

Net als de Brainport-regio Eindhoven groeit de gemeente Bergeijk 

snel. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals het 

toenemend verkeer. Om de druk op de wegen te verminderen en 

onze omgeving leefbaar te houden, is het belangrijk dat meer 

mensen op andere manieren reizen waarbij de fiets een belangrijke 

rol speelt. Dit past bij de regionale plannen voor mobiliteit 

(Regionale Mobiliteitsvisie) MRE 2040.  

Fiets als norm voor kortere afstanden 

De gemeenteraad wil dat de fiets het belangrijkste vervoermiddel 

wordt voor korte en middellange afstanden. De “Fietscultuur 

Bergeijk” is meer dan alleen een plan; het is een visie die de 

gemeente wil delen met al haar inwoners en bezoekers. In 2025 zal 

de gemeenteraad beslissen hoeveel geld er nodig is om deze 

verandering blijvend te maken in de gemeente. 

Meer dan alleen fietspaden 

De “Fietscultuur Bergeijk” gaat verder dan het aanleggen en 

verbeteren van fietspaden. We zetten in op bewustwording en 



 

- 29 - 

gedragsverandering. Fietsen zit al diep in de cultuur en het DNA van 

de Bergeijkenaar, maar met deze visie wil de gemeente dat nog 

meer versterken. Het doel is om de fiets niet alleen op sportief en 

recreatief vlak te gebruiken, maar ook voor de dagelijkse ritten naar 

bijvoorbeeld de winkel of naar het werk. Dit helpt om de omgeving 

duurzamer, leefbaarder, veiliger en gezonder te maken.  

Volgende stappen 

In 2025 besluit de gemeenteraad hoe de “Fietscultuur Bergeijk” 

precies wordt uitgevoerd. Er wordt dan ook gekeken naar hoeveel 

geld er nodig is om deze plannen waar te maken, bijvoorbeeld door 

een vast percentage van de investeringen in fietspaden te gebruiken 

voor het stimuleren, promoten en veiliger maken van fietsgebruik. 

Met de “Fietscultuur Bergeijk” zet de gemeente Bergeijk een 

belangrijke stap naar een duurzame en leefbare toekomst, waarin 

de fiets een centrale rol speelt in het dagelijks leven van haar 

inwoners. 
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De start van de Jeugdgemeenteraad in 
Bergeijk! 

 

De wervingsbijeenkomsten voor nieuwe jeugdgemeenteraadsleden 

waren een groot succes! Basisschoolleerlingen gaan nu hun 

verkiezingen houden. Op woensdag 20 november installeren we de 

nieuwe jeugdleden.  

 

Burgemeester Arinda 

Callewaert nodigde 

namens de 

gemeenteraad alle 

kinderen uit Bergeijk 

uit om een kijkje te 

nemen in het 

gemeentehuis. In de 

raadzaal leerden ze 

alles over 

besluitvorming en 

ontdekten ze hoe tof 

het is om jeugdgemeenteraadslid te zijn.  

 

Het enthousiasme en de nieuwsgierigheid waren enorm. We sloten 

af met een leuke kennisquiz en we zijn ervan overtuigd dat de 

kinderen niet alleen veel plezier hebben gehad maar ook iets 

hebben geleerd. 
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ANEMOON 

ASTER 

BEUKENNOOTJES 

BLADEREN 

BRUIN 

CHRYSANT 

EGEL 

EIKELS 

ERICA 

HALLOWEEN 

HEI 
HERFSTKLEUREN 

KASTANJES 

NAJAAR 

NOTEN 

OKTOBER 

PADDENSTOELEN 

PARAPLU 

POMPOEN 

REGEN 

ROOD 

SKIMMIA 

STORM 
 

Herfstwoordzoeker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H N E R U E L K T S F R E H 

E E P T T O P N A J A A R S 

P T A I M M I K S U N T E V 

A O D C H R Y S A N T J B N 

I N D N D N L M R O T S O E 

H E E R S E E R F O S P T T 

W A N I G E K E O K E A K R 

W O S E K A J N W O R R O D 

E A T R R E N N N O D A I S 

B S O L E E L E A A L P N G 

R T E S K G D S M T E L E N 

U E L U E I E A H O S U A K 

I R E R I C A N L E O A E H 

N B N E O P M O P B I N K L 

                         

                        

   

           

Oplossing: Streep de gegeven woorden, 
horizontaal, verticaal of diagonaal (ook achterstevoren) weg 

De overgebleven letters vormen de oplossing 
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In de nacht van zaterdag 

26 oktober op zondag 27 oktober 

gaat de klok één uur achteruit  

van 03:00 naar 02:00 uur 

Een uur meer = dus 

één uur langer slapen! 

 

Data-kopij inleveren 
 

November 
za. 2 november dansen in de Buitengaander 

zo. 10  

Uitwisselingsconcert leerlingen Fanfare Irene en Harmonie Juliana 

Wo. 13 Uitwisselingsconcert Muziekvereniging Sint Willibrordus en 

Fanfare Irene  

za. 16 ophalen oud papier 

za. 16 Prins (es) verkiezing 20.30 uur in café t Wapen 

za. Jeugdprins en jeugdprinses verkiezing 19 uur in café t Wapen 

vr. 29 en zo. 30 november 

Fanfare Irene neemt u mee op een muzikaal avontuur! 

 

 

 

do. 21 nov., uiterste datum inleveren kopij MikMak dec. 24 

za 30 nov. uitgave MikMak dec. 24 verschijnt 

De MikMak, ook online op: www.westerhoven-events.nl 

 

 

 

Oplossing rebus Mikmak oktober: 
lamedamadoen 
 
 
 

 

http://www.westerhoven-events.nl/


BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS & ADRESSEN 

Alarmnummer politie/brandweer/ambulance    1-1-2 

Politie algemeen 0900-8844 

Gemeenschapshuis De Buitengaander 06-81968607 

Steunpunt ouderen Hoefzicht 040-2048927 

Huisarts Dr. Th. Schoone 040-2012531 

 spoednummer 040-2019629 

 dokterspost 040-2660505 

Apotheek Bergeijk 0497-551111 

Apotheek weekenddienst 040-2399100 

Pastoraal Centrum Bergeijk 0497-571828 

Gemeente Bergeijk Gemeentehuis 0497-551455 

Dorpsondersteuner Helma van Gerven 06-30900687 

 Bel & Herstellijn 0497-551480 

 Calamiteiten na kantoortijd 040-2895816 

 Storing openbare verlichting 0800-2345124 

Dorpsraad  Joop Kock 040-2044916 

KBO-Klussendienst Bart Rijkers Aarperstraat 29 040-2018125 

EHBO-VERBANDPOSTEN: 

 

Merel Grol Dorpstraat 42 06-129925057 

Angela v. Eijndhoven Dommelsedijk 1 040-2014154 

Roos Verhoeven Hoeverstraat 2 040-2012010 

Marcel Gladdines Braambos 7 06-49449361 

AED-APPARAAT AANWEZIG BIJ: 

 Medisch Centrum Westerhoven Provincialeweg 22 

Hoefzicht (24u P/dag bereikbaar) Hoefzicht 7 

De Buitengaander 
(24u P/dag bereikbaar) 

Dorpstraat 9 

Coppens Heijerstraat 29 

COTA (24u P/dag bereikbaar) Leemskuilen 1E 

Luxlight Leemskuilen 34 

Beukers Autoschade Leemskuilen 23 

Beukers Autoschade Heijerstraat 7 

ZSC (pincode vereist) Koolakkers 7 

 Bij de Neut (24u P/dag bereikb.) Dorpstraat 8 

Fam. Theuws tegen huis op oprit 
(24u P/dag bereikbaar) geen pincode vereist 

Aarperstraat 30 

Verhoeven (Pincode vereist / 24u p. dag bereikbaar) Hoeverstraat 40 



 OVERIGE SPONSOREN 

Tandartspraktijk Schenkelaars 

Van Hoof centrum voor therapie & gezondheid 

Carnavalsstichting De Koffieleuters 

Oranjecomité / Stichting Lente Event 

TC Glas & Schilderwerken 

Smolders Internationaal Transport 

Mts. F. van Poppel 

Fanfare Irene 

De heer Jan Kwinten 

Draagt u de MikMak ook een warm hart toe en wilt u een vermelding 

van uw naam, bedrijf, vereniging op deze pagina? 

Info: mikmakwesterhoven@gmail.com / frank.claas@planet.nl 


